
   

maart 2023 Geen leien dakje
Tijdens een van de wandelweekenden met 
mijn oud-collega’s bezochten we deze kapel 
in Beveren, in de buurt van Antwerpen. Daar 
werden we door onze reserve-organist Bram de 
Wolf getrakteerd op een orgelconcert. Dat ging 
niet van een leien dakje, want omdat het betref-
fende orgel oorspronkelijk Spaans is, had Bram 
er een extra middag voor nodig om het goed 
op stem te krijgen voor de door hem gekozen 
Spaanse muziek!

Intussen hadden wij als toehoorders de gelegenheid het neogotische interieur van de kapel 
te bewonderen en zo deze eenvoudige vierpas te ontdekken bovenin een koorbank. Alles 
van hout, ook het nep-leien dakje erachter.  Wim Wattel

Films met een ziel – zondag 19 maart om half twaalf

In de filmmiddagen tot nu toe 
bleek een thema boven te ko-
men: vergeving. In de afgelopen 
twee films bleek vergeving wel-
dadig te zijn, zeker ook voor de-
gene die vergeeft. Een last valt 
van je af, je bent vrijer. En met 
die vrijheid bied je ook anderen 
de mogelijkheid om vrij te wor-
den. Het thema van de dienst op 
19 maart, voorafgaand aan onze 
derde film.

Philomena – de hoofdpersoon in 
deze film – is a priori vergevings-
gezind. Zo staat zij in het leven. 
Haar vrijheid steekt mooi af te-
gen de normen en frustraties 
van haar tegenspeler, de jour-
nalist Martin. Philomena is diep 
onrecht aan gedaan. Hoe beïn-
vloedt dat haar leven? En waar 
bestaat haar positieve invloed 
op haar omgeving uit? Wat leert 
journalist Martin (= wijzelf ) van 
Philomena?

‘Philomena’ wordt vertoond om half twaalf in de Koorkerk, een half uur na de dienst op 19 
maart. Voor een lichte, handzame lunch wordt gezorgd. Na de film een nagesprek. 
Einde om 14 uur. Opgave is wel nodig, gezien het beperkte aantal plaatsen. 
Graag mailen naar Joep de Valk, j.devalk@telfort.nl of bellen 06 53391524

Kapel Onze-Lieve-Vrouw, Gaverland, Beveren (B)
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Kerkdiensten

5 maart 2023
Rev. Dirk van Leeuwen

12 maart 2023
Pastor Wim van Goch

19 maart 2023
Ds. Joep de Valk

26 maart 2023
Ds. Monique van Zoest

2 april 2023
Ds. Alain Verheij

6 april 2023 
Witte Donderdag
Ds. Joep de Valk

9 april 2023, Pasen
Ds. Wim Jansen

16 april 2023
Ds. André Meiresonne

23 april 2023
Ds. Dinie Eerland

30 april 2023
Ds. Monique van Zoest

Vanuit het bestuur
Momenteel bevinden we ons in een periode waarin zaken onderhanden zijn en het nog 
net te vroeg is om concrete voortgang te kunnen melden. Op één ding na: de beroepings-
commissie gaat ons een kandidaat predikant voordragen! Het advies vanuit de commissie 
is unaniem! Dat is heel mooi nieuws en wij hebben goede hoop u op korte termijn meer te 
kunnen vertellen. Hierna wel wat eerste informatie over de procedure. 
Beroepingsproces
De beroepingscommissie zal voor eind februari de predikant voordragen aan het bestuur 
met een advies om over te gaan tot benoeming. Begin maart zal het bestuur hierover 
een principe besluit nemen. Intussen zullen bestuur en predikant met elkaar willen ken-
nismaken, moet de zakelijke kant goed worden geregeld en niet in de laatste plaats: zul-
len wij onze gemeenschap willen horen. Als al deze stappen met goed gevolg worden 
doorlopen kan het zomaar zo zijn dat wij vanaf medio dit jaar weer een predikant aan 
onze gemeenschap hebben verbonden! Maar niet te vroeg juichen; nu eerst stap voor 
stap zorgvuldig uitwerken. 
Splitsing, geen splitsing
Inmiddels is in de algemene kerkenraad van de PGM formeel het besluit genomen dat 
de Ontmoetingskerk uit dit samenwerkingsverband treedt en dat de Nieuwe Kerk en de 
Koorkerk hernieuwde afspraken maken voor de samenwerking binnen PGM verband. Het 
doel is dat voor de zomer het hernieuwde raamwerk voor de samenwerking kan worden 
afgetikt. Wat ons betreft regelen we niet alleen formele aangelegenheden maar onder-
zoeken we gelijktijdig op welke fronten we de samenwerking verder kunnen versterken 
en uitbouwen. Dat de nieuwe kunsttentoonstelling die vanaf april in de Koorkerk zal wor-
den getoond wordt doorgetrokken naar de Nieuwe Kerk kan hiervoor een inspirerend 
voorbeeld zijn. 
Van Vulpen orgel
Even geen bericht over het PG orgel maar het orgel dat week in week uit door Rien en 
Martin wordt gemend: het Van Vulpen orgel. De gemiddelde kerkganger zal het niet ho-
ren maar dit orgel moet hoognodig stevig worden gerenoveerd. Zo’n renovatie is een 
kostbare aangelegenheid en wij zijn hard aan het werk om hiervoor externe fondsen aan 
te boren. U zult hier ongetwijfeld de komende maanden meer over horen. 
Teus Baars

Bij de diensten

Zondag 19 maart 2023, 
ds. Joep de Valk

Thema: Met mijn vrijheid maak ik 
vrij, plus film over vergeving
Nelson Mandela behoorde niet tot 
een christelijke kerk. Hij had de bijbel 
wel gelezen, in de lange jaren van ge-
vangenschap. Misschien was hij wel 
gegrepen door de figuur van Jezus, 
gegrepen door zijn vergevende liefde. Misschien worden wij op onze beurt gegrepen 
door de vergevende liefde van Nelson Mandela. Hoe het ook zij, in Mandela kunnen wij 
zien hoe je door vergeving innerlijk vrij kunt worden. Wat de uitstraling is van een vrij 
mens. Zo stel ik mij ook de mens Jezus voor. Een vrij mens, die door zijn innerlijke vrij-
heid anderen ook vrij kon maken. 
De dienst wordt na een half uur vervolgd door de film Philomena (zie elders in deze 
Vierpas). Philomena – de hoofdpersoon – ondergaat diep onrecht, maar is van meet af 
aan vergevingsgezind. Een mooi contrast met de boosheid van haar tegenspeler. 

Joep de Valk  
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Taakgroep Diaconaat 

Opbrengst collecten januari 2023
Delta Indonesië - straatkinderen € 365,20 (Kerk in Actie)
Pakistan - landloze boeren/dagloners € 141,60 (Kerk in Actie)
Mensen zonder papieren - € 166,70 (Kerk in Actie)
Noodhulp Oekraïne - € 473,90 (samenwerkende kerken Walcheren)

Bijzonderheden collecte 12 februari 2023
De collecte van 12 februari is bestemd voor slachtoffers van de aardbeving in Syrië. Dit in 
plaats van de collecte die gepland stond voor Vluchtelingenwerk Nederland.

Geplande collecten maart 2023
5 maart Kerk in Actie - Colombia, perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela.
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regel-
matig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en 
jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De organisatie Renacer 
geeft jongeren voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in handen van mensenhande-
laren vallen. Jongeren krijgen ook een vakopleiding zodat ze in hun eigen inkomen kunnen 
voorzien.
NL89ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Vluchteling Colombia

12 maart Kerk in Actie - Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd. We reiken (ex)gevangenen, tbs-patiën-
ten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
NL89ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Collecte diaconaat maart - gevan-
genen

19 maart Kerk in Actie - Delta voor Indonesië, duurzame landbouw
Project van de Classis Delta en Kerk in Actie - training van boeren om duurzaam te werken 
en opzet van coöperaties zodat boeren minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een 
hogere prijs voor producten krijgen.
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Delta voor Indonesië - landbouw 

26 maart Kerk in Actie - Bangladesh – kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren groot, o.a. doordat opleidingen niet 
aansluiten op de vraag in de arbeidsmarkt. Kerk in Actie ondersteunt partnerorganisaties om 
300 jongeren naar werk te begeleiden.
NL89ABNA 0457457457 o.v.v. 40 dagen tijd collecte maart - Bangladesh

Overig
Tijdens het overleg van de taakgroep in januari is onder meer gesproken over concretise-
ring van de aandacht voor vluchtelingen. U zult dit (gaan) terugzien in het collecterooster. 
Verder onderzoeken we hoe we in Middelburg kunnen inspelen op behoeften die er leven. 
Daarom hebben we overleg gezocht met de directie van AZC Middelburg. Daar is behoefte 
aan activiteiten buiten het centrum waarbij mensen Nederlands kunnen spreken en aan 
een netwerk kunnen bouwen. Op ons idee een lunch te organiseren voor statushouders 
met mensen van de Koorkerk werd zeer enthousiast gereageerd. Dit gaan we als taak-
groep verder uitwerken. Ook het AZC kijkt naar mogelijkheden voor concretisering (juiste 
mensen uitnodigen, aanmelding e.d.). U hoort van ons.
Op het verlanglijstje van het AZC staan verder 4 robuuste en goed herkenbare ‘leenfietsen’ 
(zoals bijvoorbeeld autobedrijven die aan hun klanten uitlenen), die bewoners kunnen 
gebruiken voor een noodzakelijk bezoek, zoals aan de gemeente of huisarts. In een vol-
gende vergadering gaat de TGD kijken in hoeverre we ook aan deze wens tegemoet kun-
nen komen.

José Baars

Te weinig porto op 
de brieven van Aktie 
Kerkbalans

Uw antwoord op de Aktie 
Kerkbalans is gelukkig 
zeer positief. Zie elders 
in deze Vierpas. Wat ons 
nu van het hart moet zijn 
excuses. De enveloppen 
voor Kerkbalans in Middel-
burg en directe omgeving 
worden door geweldige 
rondbrengers gebracht en 
weer opgehaald. Daarbui-
ten zorgt de post daarvoor. 
Nu hebben we per ongeluk 
te weinig gefrankeerd, 
dus u krijgt misschien een 
strafporto van € 5,05. Mocht 
dat zo zijn, mailt u dan uw 
bankrekening naar joop-
calje@zeelandnet.nl. Joop 
zal u vergoeden. U kunt ook 
bellen 0653 175297.
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Beraadsdag 2023 ‘Vele talen, in alles de liefde’ op 22 april

Terug van weggeweest na een lange coronastop: onze landelijke, remonstrantse Beraads-
dag. Altijd een feest van ontmoeting en inspiratie. Op 22 april is het weer zover. Dan or-
ganiseren wij de Beraadsdag ‘Vele talen, in alles de liefde’ van 10.30 – 16.30 uur in de kerk 
van Vrijburg Amsterdam. Kosten €20,-. Komt u ook? U kunt zich nu al opgeven voor de 
dag.

Bekend is al dat Thijs Lijster de hoofdspreker op de dag zal zijn. 
Hij is universitair docent Kunst- en Cultuurfilosofie aan de RU Gro-
ningen en publiceerde onlangs het boek ‘Wat we gemeen heb-
ben. Een filosofie van de meenten.’ Hij gaat in op de vraag welke 
gemeenschappelijke taal we nog over hebben in onze gefrag-
menteerde en gepolariseerde wereld.

In de middag gaan we zelf aan de slag in verschillende workshops die lichaam en geest 
prikkelen:

1. Cyanotypes maken van planten en 
wieren met Karin Bosch.
Cyanotypie is een fotografisch proces waar-
bij na ontwikkeling een cyaan-blauwe 
afdruk ontstaat. Kim Magnee – de Berg leidt 
de workshop in met enige teksten over de 
taal van planten.  
 

2. ‘Zin in zijn’ met Kirsten Slettenaar
Hoe leef je een zinvol bestaan? Wat geeft betekenis aan jouw leven? Dit onlangs gepu-
bliceerde boek van remonstrants predikant Kirsten Slettenaar geeft geen pasklare ant-
woorden, maar gebruikt elementen uit de christelijke traditie en uit de haptonomie als 
navigatiemogelijk¬heden voor een persoonlijke zoektocht.

3. Sterrenhemels met Pieter Hartevelt
Pieter Hartevelt schreef het hoofdstuk ‘Sterrenstof dat sterren overpeinst’. Hij is gefas-
cineerd door het ontzagwekkende heelal dat tegelijkertijd leegte en volheid in zich 
draagt. In deze workshop beschouwt en bewondert hij met u het hemelgewelf.

4. ‘De speelfilm spreekt de tijd- en cultuurloze taal van de ziel‘ met Amber de Rooij.

5. Zangworkshop met Maarten van der Bijl
Hoe fijn is het niet om te zingen? Behoeft dat nog aanprijzing? Maarten van der Bijl, can-
tor-organist in de Geertekerk, laat ons alle vezels in ons lijf voelen in deze zangworkshop.



5

6. Workshop Tai Chi
Tai Chi is een van oorsprong Chinese vechtkunst, die nu veelal beoefend wordt als inner-
lijke bewegingskunst. Hele volksstammen beoefenen deze kunst en waarderen vooral 
zijn gezondheidsbevorderende eigenschappen.  

Uitgangspunt voor deze dag is het boek ‘Vele talen, in 
alles de liefde’ dat in het voorjaar van 2021 werd uitge-
geven door de Remonstranten. Het is nog te bestellen in 
onze webshop.
 

Komt u ook op onze beraadsdag 2023?
Aanmelden kan al via 
www.remonstranten.nl/webshop

Michel Peters

Schuldhulpmaatje zoekt nieuwe maatjes! 

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met financiële problemen; in Wal-
cheren is dat niet anders. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze 
nog moeten rondkomen en zien er tegenop de post open te maken. De vrijwilligers van 
SchuldHulpMaatje ondersteunen hulpvragers met financiële problemen naar een posi-
tieve toekomst. 

Voor ons werk op Walcheren zoeken we nieuwe Maatjes die na een goede training met 
ons aan de slag willen gaan.

Wat doet een Maatje
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger, die mensen met financiële 
problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Samen met de 
hulpvrager maak je een lijst met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te beta-
len. Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en leert hoe hij of zij de geldzaken op 
orde houdt en uit de schulden blijft. 
Als Maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de 
hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische tips.

SchuldHulpMaatje worden
Na een driedaagse training kun je als SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel uit van 
ons Maatjesteam, wordt ondersteund door de coördinator en krijgt elk jaar bijscholing. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? 
Kijk op onze website www.schuldhulpmaatje.nl. 
Meld je aan voor een kennismakingsgesprek met onze coördinator Harry Anders om te 
horen wat de mogelijkheden zijn, wat de tijd is die van je gevraagd wordt en wat de 
hulpverlening van een Maatje voor de hulpvrager betekent. 
Telefonisch is Harry bereikbaar op nummer 06 44884927 of via de mail 
coordinatorwalcheren@gmail.com 
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De Boekenmarkt
De vertwijfeling is in de ogen van Jan Janse 
te zien. Hij staat bij de boekenkasten achterin 
de kerk. In zijn hand een dik, beduimeld, in-
gebonden boek. ‘Wat moet ik hier nu weer 
mee?’. Na wat vijven en zessen gaat het boek 
naar de afdeling ‘oud papier’. Jan en de ande-
re leden van het Boekenmarkt (BM) kernteam 
zijn bezig met een grote saneringsslag. Eén 
van de noodzakelijke stappen in de voorbe-
reiding voor het nieuwe seizoen. 

We hebben in de afgelopen jaren een groep 
vaste clientèle opgebouwd. Voor hén moet er 
nieuwe voorraad op de plank, dus er moet ruimte gemaakt worden. Aan de andere kant 
blijven de toeristen een belangrijke doelgroep. En in deze doelgroep kunnen mensen 
zitten die nu net belangstelling hebben voor dat ene boek dat Jan zojuist in handen 
had. Sanering betekent voor het BM team het ene duivelse dilemma na het andere. 
Gelukkig zijn we in de Koorkerk voor de duvel niet bang.
Vaste clientèle en toeristen, doelgroep-segmentatie, heuse marketing. En dat is niet het 
enige bewijs van de professionalisering van de BM. Dit jaar wordt ook het filiaalhouder-
schap ingevoerd. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om één van de categorieën op 
de BM onder haar of zijn hoede te nemen, bijvoorbeeld de kinderboeken. Het op orde 
houden van de betreffende planken, aanvullen van de voorraad en het selecteren van 
bruikbaar en onbruikbaar materiaal zijn taken die bij deze functie horen.

Verder worden communicatie en PR, ook geoptimaliseerd. Bij Janny Bil is de opdracht 
neergelegd om een pakkende poster te ontwerpen die op openingsdagen de verschil-
lende doelgroepen naar de BM moeten lokken. Ook wordt afstand gedaan van de golf-
kartonnen rubricering bovenop de kasten. Daarvoor in de plaats komen representa-
tieve standaards in de nieuwe huisstijl.
Dit alles heeft als doel om ook 2023 weer een succesvol jaar te maken. De straatkinderen 
in YogYa en de Voorleesexpres op Walcheren konden we met het geld van vorig jaar, 
beide blij maken met bijna € 4.400. Voor onze eigen Koorkerkgemeenschap bleef er 
zowat € 5.800 aan de strijkstok hangen.
Misschien kunt u voor opening van het nieuwe seizoen helpen om alvast een basis te 
leggen voor de opbrengsten van 2023. Remco Campert is ‘hot’ op dit moment. De boe-
kenmarkt speelt daarop in door een aantal van zijn bundels als pakket aan te bieden. 
Voor liefhebbers van heemkundig drukwerk zijn er prachtige fotoboeken van onder an-
dere Middelburg, Veere, Vlissingen en het schilderachtige Dreischor. Ook uitgaven van 
Rien Poortvliet en Geert Mak zijn op de afdeling ‘bijzondere boeken’ te vinden.

Mocht u belangstelling hebben en tot aankoop overgaan, dan levert u een eerste bij-
drage voor de doelen van dit jaar. Het regionale doel moet weliswaar nog gekozen wor-
den maar daarnaast doen we dit jaar ook weer mee aan een doel van Kerk in Actie, ‘Geef 
jongeren een perspectief op beter bestaan’. Dit project wordt over 7 landen uitgerold 
waaronder Nederland. Tot slot is ook nu weer 40% van de opbrengst bestemd voor de 
Koorkerkgemeenschap.
Jan staat ondertussen twijfelend met het volgende boek in zijn handen. Wees er snel bij, 
misschien staat hij op het punt net dat ene boek weg te gooien dat u altijd al had willen 
hebben (maar dan voor een schijntje).

Het boekenmarktteam

Inleveren kopij voor 
de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken 
voelt bij de Koorkerkge-
meenschap kan informatie-
ve, inspirerende en verbin-
dende artikelen aanleveren 
voor de Vierpas. 
De Vierpas van april ver-
schijnt omstreeks 2 april 
2023. 
U kunt uw artikel tot 
uiterlijk 24 maart 2023 
per e-mail inleveren bij de 
redacteur, Adrie le Clercq. 
Zijn e-mailadres is:  adelec-
lercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te 
plaatsen beeldmateriaal 
graag in een aparte e-mail 
of bijlage. 



Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen - 28 maart 2023

Mevrouw Trees Verwilligen (Hulst 1942) beweerde als kleuter al dat ze later (kunst)schilder 
wilde worden. En ondanks een nogal vroeg huwelijk en al heel snel 3 kleine kinderen, kreeg ze 
het toch voor elkaar om op 27-jarige leeftijd ingeschreven te worden aan de kunstacademie 
van St. Niklaas (België), 12 km. van Hulst.
In de opleiding werd veel belang gehecht aan het praktische, het vakbekwame van de kun-
stenaar.
Dit trok haar ook aan. Als Zeeuws-Vlaamse voelde zij zich ook erg verbonden met de Vlaamse 
primitieven, de technische uitvoerders van de schilderkunst bij uitstek!
Trees vind nog steeds dat een goed schilderij meer moet zijn dan een neergesmeten emotie.
Ze werkte meer dan 20 jaar als kunstschilder, zowel portretten, als landschappen en stillevens.
Op haar 50-ste jaar kwam ze door een wonderlijk - en ook droevig - toeval terecht op de 
restauratieafdeling van het Rijksmuseum.
Daarna heeft ze met behulp van de specialisten daar, een half jaar, als kopiiste mogen werk-
en in de kelders onder het museum. Ook stond de beslotenheid van de prachtige museum-
bibliotheek tot haar beschikking, om onderzoek te doen naar oude recepten en werkwijzen.
Er volgde nog een jaar (een dag per week) in Antwerpen, waar ze cum Laude slaagde.
Ze werkt nog steeds en vindt veel vreugde in haar werk. 

De titel van de lezing: 
Het tot stand komen en de restauratie van schilderijen, door de tijd heen.
In de lezing wil ze vertellen over de geschiedenis van de mens. Die iets wil uitbeelden wat 
belangrijk is, of ontroerend, of ...macht geeft. Het Beeld.
Tevens zal aan de orde komen hoe een muurschildering of een omvangrijk religieus werk tot 
stand komt en uiteindelijk een “gewoon schilderij”, zoals dat bij ons aan de muur hangt en 
dat soms helemaal vuil is of gevallen, of gewoon beschadigd.  Hoe gebeurt dat???
En mocht u zelf een, niet al te groot, schilderij hebben dat vuil is of beschadigd, breng het 
gewoon mee; Trees wil er graag naar kijken.
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna start 
de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
In tegenstelling tot de vorige seizoenen toen we u vroegen u af te melden voor de lunch is dit 
nu veranderd.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser 0118-611868 of devisseraj@
zeelandnet.nl uiterlijk op de vrijdag voor 12 uur voorafgaand aan de lezing.
Niet-leden zijn bij elke lezing welkom! Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij  Albert de Visser.  
Voor verdere informatie:  José Viveen, secretaris 0118-593312 of jviveen@zeelandnet.nl  

 Resultaten van Aktie Kerkbalans 2023
 Wij zijn een kleurrijke vrijzinnige gemeenschap, die wordt gedragen door u, de leden en 
vrienden. Altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. Het activiteitenprogramma is 
goed gevuld. Dit jaar hopen we toch echt een predikant te kunnen beroepen en ook zullen 
we geld moeten vrijmaken voor het groot onderhoud van het Van Vulpen orgel. Hoe een en 
ander financieel uitpakt kunt u terugzien in het financiële overzicht hieronder.
Om dit te betalen is er Aktie Kerkbalans. Hierin doet u een toezegging van wat u wilt bijdra-
gen dit jaar. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat uw respons hoog is geweest. Zes van de tien 
brieven zijn geretourneerd met daarin een belofte. Jammer genoeg zijn de toegezegde be-
dragen lager dan vorig jaar: € 51.000 ten opzichte van € 64.000 vorig jaar. Dat is een behoo-
rlijk verschil. Toch heb ik een stille hoop dat het begrote bedrag van € 59.000 wel gehaald 
gaat worden. Er zijn veel mensen die zonder formulier geven en verder zijn er ook mensen 
die nog in december van een jaar alsnog een substantiële bijdrage leveren. Kortom, fijn 
als u heeft toegezegd, dat maakt begroten een stuk makkelijker. Maar mocht u Kerkbalans 
niet hebben ingevuld, dan hoop ik dat u één van de mensen bent die de Koorkerk sowieso 
steunen. Als u dat doet, dan hoeven we niet teveel op ons vermogen in te teren.
Hiernaast nog eens de begroting.
Hartelijke groet,  Joep de Valk, penningmeester

Totale baten  € 111.300,00
Totale lasten  € 127.700,00

Tekort            - €    16.400,00



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: Luuk, 
scriba@koorkerk.nl of tweede 
secretaris:  Esther Meulblok tel.: 
0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan 
Klumpenaar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
‘Mama, ik schijn de pen aan iemand te 
moeten doorgeven, weet jij aan wie?
Enneh...vandaag moet ik de column 
inleveren’. Dat onze zoon Aron had toe-
gezegd een column voor de Vierpas te 
schrijven vond ik natuurlijk geweldig!
Dat hier ook van mij, als grote wegkij-
ker van deze column nu weer een red-
dingsactie werd gevraagd had ik me 
niet gerealiseerd.
Haha, reddingsacties, ja dat is wel mijn 
handelsmerk.
Het brengt mij terug naar alle musicals 
op kerstavonden in de Koorkerk die na-
tuurlijk bol stonden van plezier en na 
afloop voortleefden in de verhalen van onze kinderen waarbij zij talloze reddingsacties uitvoerden, 
meestal te zot voor woorden. Deze waren dan in de trant van: ‘Nou, en weet je wat er toen gebeurde, je 
gelooft het niet…’, doorspekt met klaterende lachsalvo’s en grote naspeelsessies.
Ja, dat podium creëren voor mensen, of ze nu groot of klein zijn, is toch iets wat mij zeer lief is. Want wat 
zijn mensen mooi en wat kunnen ze veel! 
Mensen die in hun kracht gaan staan, meegenomen worden door anderen, en elkaar tot grote hoogte 
opstuwen. Of elkaar optillen, boven het bestaande uit. Durven, voelen, wagen en winnen.
Het beeld van het touw van de koordanser is mij lief. Als je elkaar vasthoudt kunnen wij allemaal op het 
touw staan en valt niemand, hoe hard het ook wiebelt, ervan af.

En ja, waar komt deze liefde dan vandaan?
Het grote geluk dat mij mocht overkomen is, dat mijn wieg mocht staan in Cabauw, een klein katholiek 
boerendorpje in de Lopikerwaard. Mijn ouders hielden heel veel van elkaar en samen met mijn drie 
broertjes en zusje leefden we daar ons leventje. In, het is echt waar, een huis wat mijn ouders samen 
hadden gebouwd.
Voor ons huis een sloot, een brug en een onderkaai. Achter ons huis een sloot en eindeloze weilanden. 
Eigenlijk was er niet zo veel maar tegelijkertijd ook alles…
Wij bedachten daarin onze eigen wereld en speelden volop!
Te midden van dat al stond een kleine kleuterschool, met twee lieve zusters die graag bij ons thuis 
kwamen. Wij waren het enige gezin in Cabauw wat niet katholiek was maar gereformeerd en dan toch 
de lieveling van de zusters zijn… Ik mocht de hoofdrol spelen toen er voor Sint een sprookje opgevoerd 
werd: ‘Sneeuwwitje’. Op het grote podium in ‘Het Witte Paard’, het verenigingshuis.
Na de kleuterschool was een katholieke lagere school een brug te ver en daarom fietsten wij, door weer 
en wind, vijf kilometer uit het dorp naar een Christelijke lagere school. Vijf kilometer de andere kant op 
stond onze kerk.
En die kerk, daar was het altijd feest!  Met onze zondagse kleren aan met zijn allen in de auto, taart uit 
de kerk, in de kamer warm eten en altijd het vuur van de openhaard. 
Eén ding was er niet, of weinig, en dat was misschien wel het geheim van de opvoeding van mijn ou-
ders: er was geen negatief commentaar. Daar hadden ze beiden een grondige hekel aan. Gebeurde het 
dat wij toch ons gal ergens over wilden spuien, dan kon mijn vader zo fijntjes opmerken: ‘Weidt er maar 
flink over uit’! Dan wist je het wel… Ophouden! 
Er werd uitgegaan van het goede. Ik voelde me gezien en gehoord. 

Ach dat lieve huis, een huis wat niet meer zo bestaat sinds na mijn moeder ook mijn vader daaruit 
weggedragen is; het huis waar ik de weg in weet als geen ander, ik draag het als een slak met me mee.
Ook naar de Koorkerk, waar ik elke zondag naar toe mag, waar ik thuiskom en in zoveel lieve mensen 
stukjes terugvind van wat mij lief is!
En God? Ja die kom ik ook af en toe tegen, maar dan vooral in reddingsacties, klaterlachen of naspeel-
sessies.
En... Hij doet altijd mee!

Simone Ludikhuijze

Met vreugde mag ik de pen doorgeven aan mijn lieve vriendin en collega:  Teatske Hoogenboom

Opgetild door mijn moeder


